
Over de voorstelling

Eric zit in nesten. 
Hij  bereidt  zich  voor  op  de  Koningin  Elisabethwedstrijd.  Op  zijn  programma  staat  De

Schilderijententoonstelling  van Modest Moessorgski. Een prachtig pianostuk, daar niet van. Maar
op een dag krijgt hij het opeens niet meer gespeeld. Hoe meer hij  oefent hoe slechter het gaat.
Vreemd. Nog vreemder zijn de adviezen die zijn onderbuurman hem geeft. Helemaal ontregelend is
de verschijning van de mooie Sonja. Eric heeft  hier allemaal geen tijd voor. Hij  moet oefenen,
oefenen, oefenen. Laat hem in hemelsnaam met rust!

Een geboren winnaar is de achtste voorstelling van pianist en verteller Eric Vandermeulen. Een
kijkje  achter  de  schermen  van  het  virtuozendom.  Geen  toeters  en  bellen.  Geen  bulderende
luidsprekers  of  artificiële  intelligentie.  Gewoon  een  man  en  zijn  piano.  En  Moessorgski  's
magistrale muziek.

Duur: 75'


